
   

januari 2023 Gewoon
Aan het begin van dit nieuwe jaar weer een 
gewone vierpas. Nou ja – “gewoon”? Wat 
bedoelen we eigenlijk, als we dat woord 
gebruiken? Zoiets als: “zoals we gewend zijn”, 
vanzelfsprekend, niet verrassend.
Zo geniet onze cantorij af en toe gastvrijheid 
in de Nieuwe Kerk. Gewoon, als onze eigen 
plek even niet beschikbaar is. Vanzelfsprekend: 
goede buren immers. Wèl verrassend om daar 
dan op het koororgel vierpassen te zien! 
Maar nu… Gewoon weer verder? Aan het 
begin van een nieuw jaar weet je nooit wat je 
te wachten staat. Denk maar eens terug aan 

januari ’22. Wat we vandaag alweer min of meer gewend zijn was toen onvoorstelbaar. En nu 
verder? Laten we hopen op een jaar met positieve verrassingen!         Wim Wattel         

Vanuit het bestuur
Een levende gemeente! Dat zijn de woorden die mij te binnen schieten als ik terugkijk op de 
afgelopen periode. En dan denk ik niet alleen aan de zondagmorgen, die door de inzet van 
velen elke keer weer mooi wordt ingevuld. Ik zie zorgzaamheid in de plaids die sinds kort in 
de kerkbanken liggen zodat we toch comfortabel de dienst kunnen bijwonen. Ik geniet van 
de mooie aankleding van de kerk in deze kerstperiode. En ik denk aan de vele behulpzame 
handen bij het klaarmaken van de kerstpakketten voor Torentijd en het reiken van de 
helpende hand bij het AZC nadat dit door brand onbewoonbaar is geworden. Werk dat alleen 
maar kan worden verzet doordat mensen bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. En 
dan heb ik het hier niet gehad over al het werk dat achter de schermen wordt gedaan. We zijn 
een levende gemeenschap en omdat we het soms vanzelfsprekend vinden en het vergeten 
uit te spreken: Enorm bedankt dat u uw betrokkenheid op velerlei manieren laat blijken!
Beroepingsproces
Zoals u weet doet de beroepingscommissie haar werk in stilte zoals dat past bij de 
vertrouwelijkheid van dit delicate proces. Ik weet dat er gesprekken worden gevoerd en 
dat stemt hoopvol. We wachten met spanning af en wensen vanaf deze plek de commissie 
veel wijsheid toe.
Splitsing
Zoals u weet is de financiële uitwerking van de splitsing van de PGM geen eenvoudige zaak. 
We zullen er wel goed uit moeten komen, want als een van de partijen de uitkomst slecht kan 
verdedigen heeft dat consequenties binnen de gemeenten zelf en in de onderlinge relatie. 
Reden om toch ook nog eens te onderzoeken of een eenvoudiger bestuursstructuur van de 
PGM mogelijk is zonder te splitsen.
Pieter Gerritsz-orgel
Eerder heb ik op deze plek gemeld dat het Rijksmuseum 
en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed zich hebben gemeld 
met het verzoek om onderzoek te mogen doen of de 
kas van het PG orgel en het binnenwerk weer kunnen 
worden samengevoegd. Als dat zo is wil men dit unieke 
orgel terughangen in de kerk waar het vier eeuwen heeft gestaan: de Nicolaikerk in Utrecht. 
Ons bestuur overweegt of wij aan dit onderzoek medewerking zullen geven. De insteek is 
niet onwelwillend, maar voordat in samenspraak met de PGM toestemming zal worden 
gegeven moeten de kaders goed zijn afgestemd. Dat vraagt nog wel wat tijd. We houden 
u op de hoogte!
Teus Baars

Koororgel Nieuwe Kerk, Middelburg

Week van gebed 
voor de eenheid van 
Christenen

In 2023 wordt de week van 
gebed voor de eenheid van 
Christenen gehouden in de 
week van 16-22 januari.
De Raad van Kerken 
Middelburg organiseert in 
deze week op zondag 22 
januari een vesper in de 
Gasthuiskerk. 
De dienst begint om 19.30 
uur. Voorganger is ds. Jan 
Nauta.
Het thema van deze week 
is: Doe goed, zoek recht, 
naar aanleiding van een 
Bijbeltekst uit Jesaja 1 vers 
17. Bijzondere aandacht is 
er voor de verdeeldheid die 
veroorzaakt wordt door het 
onrecht van ongelijkheid en 
racisme.
Het materiaal voor de Week 
van gebed voor eenheid 
2023 werd voorbereid door 
kerken uit de Amerikaanse 
staat Minnesota
Door samen te komen en te 
bidden ervaren we dat we 
verbonden zijn, met God en 
met elkaar. Tegelijk tonen we 
verantwoordelijkheid voor 
anderen door de problemen 
van de samenleving in de 
voorbeden een plek te 
geven. 

U bent van harte welkom,
Raad van Kerken Middelburg



2

Kerkdiensten

1 januari 2023, 
Pastor Wim van Goch

8 januari 2023 
Ds. Marga Haas 

15 januari 2023 
Ds. Pim Steenbergen

22 januari 2023 
Ds. Marieke Fernhout
 
29 januari 2023 
Dr. Martijn Junte

Beste allen
Op zondag, 11 december ging ik voor in de 
dienst van de 3 e Advent.
Het thema van de dienst was:
“onvoorwaardelijke trouw”, een dienst over 
Ruth en Jozef. Ik las toen een gedicht voor 
van Michel van der Plas, “Anna tot Jozef”, een 
gedicht waarin de dichter Anna (de moeder 
van Maria) laat spreken tot Jozef nu hij weet 
dat Maria niet zwanger is van hem maar van de 
Heilige Geest. Het is een schitterend gedicht 
over verwarring, vervreemding, schoonheid, 
vertrouwen en liefde.
In de afgelopen dagen kwam ik een gedicht 
tegen van Coby Poelman- Duisterwinkel met 
de titel “Fluistering in de nacht” waarin Maria, 
na de geboorte van Jezus, tot Jozef spreekt als 
hij (vermoedelijk) slaapt.
Dit gedicht sluit naadloos aan bij het thema 
van die dienst en ook bij het gedicht “Anna tot 
Jozef”. Ook in “fluistering in de nacht” lezen we 
over schoonheid, vertrouwen maar ook van moed en zeker van liefde.
Ook al leest u dit na Kerst, wilde ik deze mooie woorden van Maria aan Jozef met u delen.
De verbinding met de Koorkerkgemeente is mij (en ook Han) zeer dierbaar, we kijken er 
altijd naar uit om in uw midden te zijn en steeds dat bijzondere weerzien te ervaren.
Met die gedachte wens ik u allen, ook namens Han, een heel goed nieuwjaar toe, waarin 
moed, trouw en liefde ons en alle mensen mogen verwarmen en daar waar nodig, optillen 
uit situaties die, op wat voor manier dan ook, kwellend zijn.   Met een liefdevolle groet,
ds. Monique van Zoest

Bij de diensten
Zondag 1 januari 2023, nieuwjaarsdag
Pastor Wim van Goch
Op nieuwjaarsmorgen keek Wim terug op ‘begin’. Een Genesis-verhaal uit Paraguay, een 
Hebreeuwse naam die spreekt van leven, in beweging komen.  
Hij werd op een spoor gezet door de dichter en preker,  Willem Barnard. Bij een 
overpeinzing op (of over) nieuwjaarsdag viel hem iets toe. Een gedachte over Gods 
naam, over vallen en samenvallen.  
Dat werd een mooi, spannend begin.
(Deze dienst heeft inmiddels plaatsgevonden en is digitaal nog te (her)beleven via 
www.kerkdienstgemist.nl)

Zondag 8 januari 2023
Ds. Marga Haas
We lezen Matteüs 2:1-12, het verhaal van de drie wijzen uit het Oosten en hun 
geschenken: goud, wierook en mirre. Alle drie geschenken moeten door het vuur van 
Gods liefde heen om tot hun bestemming te komen. 

Zondag 15 januari 2023
Ds. Pim Steenbergen
Thema: nog niet bekend

Zondag 22 januari 2023
Ds. Marieke Fernhout
Thema: nog niet bekend

Zondag 29 januari 2023
Dr. Martijn Junte 
Thema: nog niet bekend
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Spoedactie na brand bij AZC Middelburg
Op zaterdag 17 december brak er brand uit bij het AZC Middelburg. Na de ontruiming van 
het gebouw werden de AZC-bewoners ondergebracht bij sportcomplex De Sprong.
Namens de Raad van Kerken Middelburg ben ik even voor 13 uur gaan vragen of en op 
welke manier (vrijwilligers van) kerken tot hulp zouden kunnen zijn. Vanuit kerken hebben 
enkele vrijwilligers op zaterdagmiddag en zondagmorgen hand- en spandiensten verleend. 
De kledingbank leverde en distribueerde goed georganiseerd warme kleding en schoenen. 
Maar zeker aan schoenen bleef een enorm gebrek bestaan. Bewoners die het AZC waren 
ontvlucht, deden dat vaak wel met een telefoon, maar aan opladers was eveneens een groot 
tekort. Op zaterdagavond is er een oproep gedaan aan de leden van PGM kerken om op 
zondag schoenen en opladers mee te nemen naar de kerk. Deze heb ik even na aanvang van 
de diensten bij de kerken opgehaald. Bij de Ontmoeting kon zelfs na beide ochtenddiensten 
een hoeveelheid worden opgepikt.
Wat een geweldige opbrengst! Sommige mensen bleken 
zelfs nieuwe opladers, maar ook powerbanks te hebben 
gedoneerd. De mensen die op zondagmorgen nog op 
slippers door De Sprong klepperden, vertrokken begin 
zondagmiddag voorzien van schoenen en met een 
opgeladen telefoon naar elders.
Wat ontzettend fijn om als kerken zo snel te kunnen handelen. Hoe goed was het om te geven 
en hoe dankbaar was het ontvangen! Het wonder van de vijf broden en twee vissen leek 
zich te herhalen. Er bleven op zondag schoenen over. Die hebben een goede bestemming 
gekregen: ze zijn aangeleverd bij de Kledingbank en het Leger des Heils (die op zaterdag 
enorm veel ter beschikking stelden). Graag zeg ik u namens de ontvangers van al uw goede 
gaven heel hartelijk dank!
Een uitgebreider verslag vindt u in de PZC van 19 december 2022
(https://www.pzc.nl/walcheren/mohamed-verlaat-middelburg-na-brand-in-azc-ik-kom-
hier-graag-terug-zodra-het-kan~a2094411/)
José Baars (lid Raad van Kerken / taakgroep diaconaat Koorkerkgemeenschap)

Films met een ziel 
vrijdag 13 januari middag en eventueel donderdag 12 januari avond
In navolging van de filmkring van Ineke de Feijter willen wij film weer als expressie
van hedendaagse zingeving inbrengen in de Koorkerk. De eerste bijeenkomst
afgelopen oktober was erg leuk en goed. Deze tweede bijeenkomst gaat ook over
vergeving, maar daarnaast ook over waar God of het Goddelijke voor staat.
Ambitieus!
In de film The Shack (2017) leert hoofdpersoon Mack, geholpen door een mysterieus
drietal, de dingen vanuit een breder en hoger perspectief te bekijken. Zo wordt hij
geconfronteerd met zijn eigen neiging om over iedereen een oordeel te vellen. Vanuit
daar wordt een weg ingeleid die leidt tot vergeving van de ontvoerder van zijn
dochtertje, maar ook vergeving van zichzelf omdat ook hij onderdeel is van haar
verdwijning. The Shack is een verhaal over vergeving, acceptatie en heling. En over
godsbeelden.

Joep de Valk en psychologe Amber de Rooij begeleiden deze middag- en avondkring. 
Gert Kooiman verzorgt de techniek. In het nagesprek gaan we op zoek naar rake 
(al dan niet bijbelse) scènes en duidingen.

De bijeenkomst is op vrijdag 13 januari middag en eventueel op donderdag 12 januari avond. 
Om voldoende tijd te hebben voor een nagesprek start de film exact om 13.30 (inloop voor 
koffie en thee vanaf 13.15) en duurt de middag tot 16.30 uur. In de avond start de film om 
19.30 en duurt minstens tot 22 uur.

Locatie is de vergaderkamer van de Koorkerk, (ingang groene deur in de nis aan het 
Koorkerkhof). Graag opgeven bij Joep de Valk 06-5391524 of j.devalk@telfort.nl
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Taakgroep Diaconaat
Rapportage gehouden collectes
In de collectezakken en via Givt en Wijkkas is in november het volgende ontvangen.
*6/11 kwam voor NOAD, de partnerorganisatie van Kerk in Actie in Pakistan, die dagloners 
en kleine boeren zonder eigen land ondersteunt met nieuwe landbouwmethoden en 
kleine ondernemingen,   € 146,10 binnen.
* 13/11 werd voor de algemene diaconale uitgaven van de PGM € 203,40 opgehaald.
* 20/11 kon Artsen zonder Grenzen voor de moedige inzet van hun veldteams om in zeer 
moeilijke omstandigheden mensen in hun basisbehoeften -eten, drinken, medicijnen, 
medische zorg- te ondersteunen op € 257,15 rekenen.
* 27/11 bracht de 1ste adventscollecte voor onderwijs aan kwetsbare werkende kinderen 
in Columbia € 348,25 op.
Hartelijkdank voor uw bijdragen.

Te houden diaconale collectes in januari 2023.
Over het centrale thema en de daaraan te ontlenen doelen voor de diaconale collectes in 
2023 zullen we in de Vierpas van februari helderheid geven.
Maar dat ook dit jaar de diaconale doelen gericht zullen zijn op de ondersteuning van 
kwetsbare mensen, dichtbij en verder weg, spreekt voor zich.
Voor januari 2023 heeft dat uitgangspunt tot de volgende keuzes geleid.
*Op 1/1 collecteren we voor Vluchtelingenwerk Nederland, de landelijke organisatie die 
vluchtelingen bijstaat bij hun opvang in Nederland en hulp biedt van een luisterend oor 
tot juridisch advies en van kinderactiviteiten tot praktische ondersteuning.
Rek.nr. NL60 INGB 0000 123 488 Vluchtelingenwerk Nederland of VVHM Wijkkas 
Koorkerkgemeenschap Middelburg NL52 INGB 0000 218 595 o.v.v. collecte Koorkerk 1.1.23.
* 8/1 vragen we nogmaals uw aandacht voor de opvang van straatkinderen in Yogyakarta 
door Dreamhouse; één van de projecten van het Delta Indonesië project van de classis 
Delta, dat nog tot medio 2023 doorloopt.
Rek.nr. NL89 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie of de VVHM Wijkkas (rek.nr. NL52 INGB 0000 
218 595) o.v.v. opvang straatkinderen Yogyakarta. Een flyer wordt bij de ingang uitgereikt.
*Op 15/1 geven we NOAD, de Pakistaanse organisatie die landloze boeren en dagloners 
ondersteunt een herkansing. Door het slechte weer en bijgevolg een lage opkomst viel de 
opbrengst voor dit belangrijke project op 6 november vorig jaar tegen. Ook voor dit doel 
zijn nog flyers beschikbaar. (Rek.nr. Kerk in Actie of Wijkkas conform 8/1 hiervoor.)
* 22/1 staan vluchtelingen zonder papieren centraal. Circa 30.000 migranten, waaronder 
minderjarigen, leven in Nederland zonder verblijfsvergunning en zijn rechteloos. Zelfs als 
men naar het herkomstland terug wil keren, kan dat vaak niet omdat men niet meer over 
documenten beschikt.
Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven, als de Pauluskerk in Rotterdam en 
Stichting Inlia in Noord-Nederland, die ongedocumenteerden helpen met advies, scholing 
en bijstand. Rek.nr. Kerk in Actie of Wijkkas conform 8.1. hiervoor.
*29.1. vragen we aandacht voor de blijvende urgentie om de mensen in Oekraïne te 
ondersteunen.
De gezamenlijke kerken op Walcheren hebben zich sinds de inval van Rusland in de 
Oekraïne voor die ondersteuning ingezet. Door het permanente oorlogsgeweld en de 
vernietiging van hun basisinfrastructuur leeft de bevolking onder voortdurend gebrek en 
angst. Regelmatig gaan vrachtwagens vol hulpgoederen, van dekens en kleding tot kleine 
aggregaten naar Oekraïne toe. Voor de financiering daarvan collecteren we op deze zondag.

Actuele informatie, inclusief bankgegevens, volgen in de Mededelingen bij de orde van 
dienst voor deze zondag.
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Verdere aandachtspunten
*Voor een rapportage over de recente, succesvol verlopen activiteiten De Sinterklaasactie, 
het vullen van toilettassen voor de bewoners van DOOR en de kerstpakkettenactie voor 
de mensen in Torentijd, verwijzen we naar de informatie daarover elders in deze Vierpas.
*In de vorige Vierpas hebben we de mogelijkheid vermeld om de compensatie die 
ontvangen wordt voor de gestegen energiekosten en die men zelf niet persé nodig heeft 
deels of geheel over te maken naar de Voedselbank Walcheren of naar Kerk in Actie voor 
hun programma Samen tegen Armoede.
Omdat recent het 2 e bedrag uitgekeerd is, attenderen we daar graag nogmaals op.
Rek.nr. Voedselbank Walcheren NL70 RABO 0102 374 341 o.v.v. energiecompensatie of
rek.nr. Kerk in Actie NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Samen tegen armoede.
*Op het verzoek van Kerk in Actie om een bijdrage voor noodhulp aan de slachtoffers 
van de vulkaanuitbarsting op Java te verstrekken heeft het College van Diakenen van de 
PGM € 3.000,-- overgemaakt. Dankzij de goede contacten met hulporganisaties van de 
Javaanse Kerk kan Kerk in Actie een bijdrage leveren aan acute noodhulp.
*Tot slot: we zijn erg blij te kunnen melden dat de vacature in de taakgroep snel ingevuld 
is door Ria Lievense-Lankhaar. Als lid van de interim kerkenraad nam ze in 2021 deel 
aan onze taakgroep en leerde ze de activiteiten kennen. Voor de diaconale opdracht van 
onze Koorkerkgemeenschap wil Ria zich in onze taakgroep graag opnieuw inzetten. We 
heten haar hartelijk welkom.
In de volgende Vierpas hopen we de nieuwe taakverdeling binnen onze taakgroep mee 
te kunnen delen.

Tot slot
Met deze bijdrage aan de Vierpas sluit ik mijn activiteiten voor de taakgroep af. (Bij de 
boekenmarkt blijf ik betrokken.)
Graag dank ik iedereen van harte voor de prettige en open samenwerking; passend bij 
de KK cultuur.
Namen noem ik maar niet, want dat zijn er veel. Van alle leden van de taakgroep, 
medewerkers aan de Vierpas en de zondag diensten, etc. , tot de bij de gezamenlijke 
activiteiten betrokken leden van de PGM kerken.
Ik maak van de gelegenheid gebruik iedereen persoonlijk alle goeds te wensen en ons 
allen een vredig, rechtvaardig en toekomstbestendig 2023. Dat is ook in het nieuwe jaar 
de diaconale opdracht van onze Koorkerk gemeenschap.
De taakgroep diaconaat, namens deze,
Jan Janse

Kerstpakketten voor gedetineerden
Op 15 december hebben de bewoners van PI Torentijd hun kerstpakket van de 
Middelburgse kerken ontvangen. Ook kregen aanwezigen bij het arrestantencomplex 
en de mannen van de open re-integratie bij Torentijd en DOOR het pakket. Dit jaar was 
de Koorkerkgemeenschap aan de beurt om die samen te stellen en te bezorgen. Dat de 
actie populair is blijkt uit de bedanktbrief (zie hiernaast). Voor het samenstellen van de 
pakketten meldden zich veel vrijwilligers, de klus was dan ook zo geklaard.
Dit jaar konden we – in tegenstelling tot de coronaperiode - weer bij Torentijd naar 
binnen om de pakketten persoonlijk aan de mannen te overhandigen. We ontmoetten 
de voorzitter van de gedetineerdencommissie die ons heeft uitgelegd hoeveel het 
pakket voor de mensen betekent.
Naast de woorden van dank kregen we van hem ook een (al genoemde) dankbrief 
mee met het verzoek de inhoud met u te delen. Maar daar bleef het niet bij. Ook het 
decembernummer van een door de commissie gemaakt blad kwam in ons bezit en 
een spontaan door een gevangene geschreven kerstkaart ‘namens alle jongens’ van 
een afdeling. Zowel voor de ingesloten mensen als voor degenen die het presentje 
uitreikten was het een bijzondere, ontroerende morgen.

Kerstpakketten voor 
gedetineerden
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De Boekenmarkt
Zoals op de foto te zien is denkt Tom Lijftogt 
nu eindelijk even de tijd te hebben om alle 
goede boeken van de Boekenmarkt (BM) 
rustig te kunnen lezen. Om twee redenen zal 
dat niet gaan. Want ook tijdens de sluiting van 
de boekenmarkt wordt er hard doorgewerkt 
en op de tweede plaats zijn er veel te veel 
goede boeken. Die krijg je voor het volgende 
seizoen niet allemaal gelezen.
Op 11 november hebben we het publieke 
BM-seizoen officieel afgesloten. Eerst was 
er een korte evaluatie met de vrijwilligers 
in de Koorkerk. Het tweede deel van de 
bijeenkomst vond plaats in het Etty Hillesum  Huis. Daar werden we door Cocky Klaver 
en Gert Jan Smit ontvangen. We kennen de verhalen over en van Etty, maar eenmaal 
in dat huis word je er weer stil van. De expositie is bescheiden maar daarmee des te 
indrukwekkender. De nieuwste technieken maken het mogelijk om de dagboeken van 
Etty door te bladeren en te lezen. We hebben Cocky die deze ontvangst georganiseerd 
had, van harte bedankt.
Maar zoals gezegd de publieke boekenmarkt is wel gesloten maar er wordt gewoon 
doorgewerkt door een aantal van de vrijwilligers. Nieuwe voorraad wordt doorlopend 
aangeboden en die moet opgehaald, opgeslagen, gesorteerd en geordend worden. En 
dat is dan alleen nog maar de nieuwe voorraad. De boeken die nu op de markt zelf staan 
uitgestald zullen ook weer scrupuleus bekeken worden om te oordelen of zij het nog 
waardig zijn hun plek op de boekenplank te blijven behouden. 
We leggen de lat hoog en dat werpt zijn vruchten af. Het definitieve resultaat van ons 
‘boekjaar’ 2022 is €14.257,23. Dat betekent bijna €5.000 voor onze Koorkerkgemeenschap 
en ruim €9.500 voor de straatkinderen in Yogjakarta en de Voorleesexpres op Walcheren.
We zijn in het gelukkige bezit van veel goede boeken. Tom kan nog vele jaren lezen. De 
afdeling (Zeer) Bijzondere Boeken (ZBB) heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd 
aan het financiële resultaat. Op die afdeling hebben we ook een aantal exemplaren 
laten taxeren. Doel daarvan is om ze voor een hogere prijs op Marktplaats aan te bieden. 
In een volgende Vierpas zullen we titels publiceren van deze ZBB. Wellicht zit er iets 
tussen dat u interesseert. En als lid van de Koorkerkgemeenschap krijgt u eerste keus 
voordat we de koopwaar op de publieke markt aanbieden. Daarnaast blijft u van harte 
uitgenodigd om de boeken in de kerk nog eens door te nemen of daar voor u iets 
leesbaars tussen zit. Een twééde voorkeursbehandeling voor u als lid en bezoeker van de 
kerkdiensten. U kunt het hele jaar door boeken kopen, toeristen en andere gegadigden, 
alleen in het seizoen. De collectebus staat altijd paraat.
Het boekenmarktteam

Aktie Kerkbalans 2023
In januari ontvangt u een folder met een oproep tot financiële ondersteuning van de 
Koorkerkgemeenschap. Wij zijn een kleurrijke vrijzinnige gemeenschap, die wordt 
gedragen door de leden en vrienden. Wij mogen ons verheugen in een actieve 
achterban die altijd bereid is de handen uit de mouwen te steken.
Naast de praktische betrokkenheid is uw financiële bijdrage naar draagkracht 
essentieel. Wij hopen in 2023 weer een deeltijd vaste predikant te kunnen aanstellen 
en vanzelfsprekend doen we een actief beroep op onze trouwe groep gastpredikanten. 
Het activiteitenprogramma is goed gevuld. Naast de kosten voor de activiteiten zullen 
we middelen moeten vrijmaken voor het groot onderhoud van het Van Vulpen orgel.
Hoe een en ander financieel uitpakt kunt u terugzien in het financiële overzicht 
hieronder. Ons doel is om de jaarlijkse uitgaven te dekken uit uw bijdragen. Mag de 
Koorkerk ook dit jaar weer op u rekenen?
Totale baten € 111.300,00
Totale lasten € 127.700,00
Tekort              -€ 16.400,00
Een meer uitvoerige beschrijving is op te vragen bij de penningmeester



Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen

Dinsdag 24 januari 2023
De heer Wolter Koster (Apeldoorn, 1945) heeft na zijn studieperiode aan de Kon. Militaire 
Academie (KMA) na 36 dienstjaren zijn werkzaamheden als officier van de Kon. Luchtmacht 
in het jaar 2000 beëindigd. De daaropvolgende jaren bleef hij actief in diverse functies op 
sociaal maatschappelijk gebied. Zo is hij secretaris van de adviesraad van het Landelijk 
Overleg Cliëntenraden (LOC) en verbonden aan de Levenseinde Academie van de NVVE als 
presentator/voorlichter. Gedurende 2008-2020 was hij actief als spreker bij uitvaarten van 
de Humanistische Uitvaartbegeleiding wat mede heeft geleid tot het lidmaatschap van het 
Humanistisch Verbond.

De titel van de lezing: Het Humanisme

Bij het rangschikken van de vele levensbeschouwingen en religieuze groeperingen neemt 
Het Humanisme een aparte plaats in. Er is geen humanistische kerk en er is geen humanistisch 
geloof. Er is evenmin een humanistisch leerboek en er zijn geen humanistische rituelen. 
Is het Humanisme eigenlijk een godsdienst of is het slechts een levensbeschouwing, die 
het mens-zijn centraal stelt? In deze presentatie wordt kort aandacht besteed aan de 
ontstaansgeschiedenis en de karakteristieken van het hedendaags humanisme.
We komen bij elkaar in Café Willem, Wijkcentrum Hof van Buren, Oranjelaan 17, Middelburg.
Wij beginnen altijd met een gezamenlijke lunch (die 14,95 euro kost) om 12 uur en daarna 
start de lezing om 13.00 uur tot ongeveer 14.00 uur.
In tegenstelling tot de vorige seizoenen toen we u vroegen u af te melden voor de lunch is 
dit nu veranderd.
Als u mee wilt lunchen wilt u dit dan opgeven bij José Viveen ( 0641764221 of 0118-593312) 
jviveen@zeelandnet.nl. Uiterlijk op de vrijdag voor 12 uur voorafgaand aan de lezing.
Niet-leden zijn bij elke lezing welkom!
Kosten om een lezing bij te wonen zijn voor hen 10 euro.
Wel graag vooraf aanmelden bij José Viveen.

Voor verdere informatie José Viveen secretaris 0118-593312 jviveen@zeelandnet.nl

In Memoriam Wim Visser

Op 21 november jongstleden is mijn (Elly Brinkman) partner Wim Visser overleden. 
Hij had gekozen voor de Koorkerk toen de kerken samengingen. Hij kwam van de 
Oostkerk, jammer genoeg kon hij al snel geen deel meer nemen aan de diensten.
Wim is geboren in Den Haag op 17 februari 1938, als helft van een tweeling. Dat was 
een verrassing, ze rekenden er maar op één. Hij groeide op in oorlogstijd, daar heeft 
hij als kind veel van meegekregen. Honger, het bombardement op het Bezuidenhout 
en een beschieting op de trein. Hij was geen prater, zeker niet over zichzelf.
Hij haalde zijn onderwijsakte in Den Haag en begon zijn loopbaan aan de lagere 
school in Serooskerke Walcheren. Daar leerde hij Ria kennen, zij was de dochter van 
de heer Hageman, het hoofd van de school. Wim en Ria trouwden in 1966. Ze kregen 
samen drie kinderen. Ze bouwden een huis in Frankrijk waar ze graag naartoe gingen.
Wim werd via de Griffioenschool leraar aan de Mavo, later werd hij de directeur van de 
Mavo locatie Olmenlaan.
Ik leerde Wim en Ria kennen op hun trouwdag. We bleven al die jaren vrienden. Ria 
overleed in 1997. Toen mijn echtgenoot Gerrit Brinkman in 2012 overleed, trokken 
Wim en ik veel samen op. We zijn ook veel in Frankrijk geweest. We hebben 10 jaar 
samen een heel goede tijd gehad totdat Wim op 21 november overleed.
Elly Brinkman
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Allemaal de liefste

Met de oorspronkelijke opzet van 
deze rubriek, vanaf 2016, werden 
de Koorkerkers uitgenodigd om het 
allerliefste van de eigen talenten, 
gedachten, levensverhalen of ervaringen 
te delen. En hoe dat allemaal mee 
resoneert in de zoektocht naar wie of wat 
we God noemen, geloven of niet geloven. 
Onze toenmalige predikant Ineke de 
Feijter nam hiervoor het initiatief. Vanaf 
dat moment hebben vele Koorkerkers 
hun bijdrage geleverd en is menig 
pareltje voorbij gekomen. 
In de laatste Vierpas van december werd 
de laatste pagina niet gevuld met een ‘Allemaal de liefste’. Er verscheen een compilatie 
van foto’s van ‘Mensen van de Koorkerk’.  Eigenlijk een schitterend beeldverhaal 
zonder woorden en met veel emotie. Die diversiteit vormt de Koorkerkgemeenschap. 
Allemaal mensen met een eigen verhaal, een eigen gedrevenheid. En dat allemaal 
binnen die context van een plek “ waar het gonst van de verhalen, waar gezocht en 
geloofd wordt en twijfel een groot goed is, evenals vertrouwen.” 
Tja, maar wat is voor mij Allemaal de liefste?  Natuurlijk is dat “mijn één en al” 
Gerda en dat al 52 jaar!  Dan ook onze twee dochters met hun mannen en de vier 
kleinkinderen. Deze vertrouwenskring vormt mij en is elke dag weer mijn vertrekpunt. 
Het naar buiten treden met grote woorden als Allemaal de liefste is voor mij géén 
vanzelfsprekendheid. 
Ik heb veel bewondering voor het jongetje Christiaan uit de onlangs door mij 
bekeken film Rose.
Deze film gaat over een groep toeristen die met een bus reizen van Denemarken 
naar Parijs. De film toont de dynamiek tussen verschillende deelnemers, met ieder 
hun eigen omgang met de hoofdpersoon Inger die haar geestesziekte deelt binnen 
het reisgezelschap. De reacties van de deelnemers op deze melding waren weinig 
hartverwarmend. Met name de vader van Christiaan etaleerde een enorme aversie 
ten opzichte van Inger. Terwijl zijn zoon Christiaan toenadering zocht bij Inger en 
“maatjes” werden tijdens de reis. De onbevangenheid en onbevooroordeelde 
houding van Christiaan sprak mij bijzonder aan. Een mooi voorbeeld voor mijzelf. 
Ook wil ik in deze rubriek niet onbenoemd laten de periode van bestuurlijke 
veranderingen in de Koorkerkgemeenschap en een hoop persoonlijke emoties. Een 
periode van enige afstand was voor mij onontkoombaar. Van de nieuw aangetreden 
bestuurders kreeg ik, vergezeld met goede woorden, het boekje “De Jongen, de Mol, 
de Vos en het Paard”, van de auteur Charlie Mackesy.  Aan de goede woorden ging 
een citaat uit het boek vooraf: ‘Wat doen we als ons hart zeer doet?’ vroeg de Jongen. 
Dan wikkelen we het in vriendschap, gedeelde tranen en tijd, totdat het weer vrolijk 
en vol hoop wakker wordt.’
Met warme groet geef ik het stokje over aan Aron Ludikhuijze
Hans Vreeke

Inleveren kopij voor de volgende Vierpas
Iedereen die betrokken is bij de Koorkerkgemeenschap kan informatieve, inspirerende 
en verbindende artikelen aanleveren voor de Vierpas.
De Vierpas van februari verschijnt omstreeks 29 januari 2023.
Redacteur Adrie le Clercq is weer actief vanuit zijn nieuwe woonplaats Vlissingen.
Daarom kunt u uw artikel tot uiterlijk 20 januari 2023 weer per e-mail bij hem inleveren. 
Zijn e-mailadres is: adeleclercq@zeelandnet.nl
Eventueel bij het artikel te plaatsen beeldmateriaal graag in een aparte e-mail of bijlage.


